
OBOD-LL nieuwsbrief Alban Eilir 2026

Bij Alban Eilir open ik de cirkel,

plant zaad van licht in de aarde,

en laat balans wortelen in mijn ziel.

Alban Eilir is het Druïdische feest van het Voorjaar, ook wel de “Lente-equinox”

genoemd, wanneer dag en nacht in balans zijn en de aarde haar nieuwe leven begin te

tonen. Het is een moment van hernieuwde groei, balans en zegen over de velden.

Nieuwsbrief op verzoek van de OBOD office in Engeland

Misschien dacht je: hè, een nieuwsbrief?

Klopt — dit is nieuw �

Deze nieuwsbrief is op verzoek van de OBOD office in Engeland samengesteld en is

exclusief voor OBOD-LL leden. Het is bedoeld om je als lid beter op de hoogte te

houden van wat er binnen de orde in Nederland en België (Vlaanderen) speelt. Ook

zullen we korte updates geven als er nieuws is vanuit de office in Engeland. De

nieuwsbrief zal rond elk jaarfeest verschijnen.

Deze nieuwsbrief staat los van de Dryade, een onafhankelijk nieuwsblad dat 4x per

jaar verschijnt voor OBOD leden en geïnteresseerden.

 

Nieuwe informatie voor de Bardencursus

Belangrijke informatie voor iedereen die tussen november 2024 en begin oktober 2025

met de Bardencursus is begonnen:

Er zijn enkele vragen en onduidelijkheden ontstaan over de gewijzigde

verzendmethode voor de gedrukte rituelenboekjes over de jaarfeesten. We willen dit

graag toelichten.

De boekjes met de jaarcyclus met de jaarfeesten werden voor het laatst in de gedrukte



vorm gestuurd tijdens de cursus  tot en met Samhain 2025. Sindsdien worden ze vanuit

de office in Engeland enkele weken voor elk festival als PDF per e-mail naar alle

huidige cursisten verzonden. Dit betekent dat ze sinds Alban Arthan 2025 niet meer in

de gedrukte vorm bij het cursusmateriaal van de Bardencursus worden meegeleverd.

Dit geldt alleen voor de boekjes met de jaarcyclus met de jaarfeesten; de Gwersi

(boekjes) worden wel nog steeds maandelijks in gedrukte vorm verstuurd.

Voor iedereen die zich tussen november 2024 en 5 oktober 2025 heeft ingeschreven

voor de Bardencursus en nog niet alle gedrukte boekjes voor de jaarcyclus met alle

jaarfeesten heeft ontvangen, bestaat de mogelijkheid om de ontbrekende boekjes

kosteloos te krijgen. Dit geldt alleen voor degenen die zich in deze periode hebben

ingeschreven.

Als dit op jou van toepassing is, omdat je de cursus tussen november 2024 en oktober

2025 bent gestart en je de ontbrekende gedrukte boekjes met de jaarcyclus van de

jaarfeesten wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@druiderij.nl met als

onderwerp "gedrukte boekjes jaarcyclus jaarfeesten" en met de volgende informatie: je

voor- en achternaam zoals gebruikt bij de cursusinschrijving, je adres en welke boekjes

voor de jaarcyclus je nog mist.

 

Seedgroup & Grove bijeenkomst 25 januari 2026

Na een jaar overgeslagen te hebben, zijn op zondag 25 januari 2026

vertegenwoordigers van de Seedgroups & Groves in de Lage Landen weer bij elkaar

gekomen. Onder leiding van Carola van ’t Hof (coördinatie punt OBOD-LL) en Sylvia

Lagerweij (mentorcoördinator) zijn er diverse onderwerpen besproken. Allereerst is er

met een aantal nieuwe leden van (nieuwe) seedsgroups kennisgemaakt. Daarnaast is

er gesproken over diverse ontwikkelingen binnen OBOD. Zo’n 25 jaar geleden kenden

wij elkaar allemaal. Bij één van de eerste trainingsweekenden in die tijd hadden we een

mailinglijst met 40 namen en adressen. Als op dit moment de nieuwsbrief naar jullie

wordt verstuurd, is er een mailinglijst met bijna 1200 namen en adressen. Een hele

ontwikkeling dus die veel gevolg heeft voor de huidige organisatie, zowel in Engeland

als hier in Nederland en België. De Seedgroup & Grove bijeenkomst zal elk jaar

rondom Imbolc plaatsvinden.

 

Druïden Gorsedd

In de afgelopen jaren zijn er een aantal Engelstalige Druïden Gorseddau

georganiseerd binnen Europa.

Vorig jaar is er op verzoek voor het eerst een Duitstalige Druïden Gorsedd

georganiseerd zodat leden in hun eigen taal in gesprek konden gaan. Dit jaar zal voor

de eerste keer een Nederlandstalige Druïden Gorsedd worden georganiseerd voor

OBOD-leden uit Nederland en België (Vlaanderen). Deze Nederlandstalige Druïden

Gorsedd zal plaats vinden op zondag 15 maart 2026.

Voor degenen die nog niet bekend zijn met een Gorsedd: dit is een druïdische rituele

bijeenkomst. Een Gorsedd (meervoud: Gorseddau) is een samenkomst van

hedendaagse druïden. Het woord is van Welshe oorsprong en betekent “troon”.

Voor deze Gorsedd zijn uitsluitend OBOD-leden in de Druïdengraad uitgenodigd. Je

kunt dus deelnemen vanaf het moment dat je officieel bent ingeschreven voor de

Druïdengraad tot en met dat je deze hebt afgerond.

De intentie van deze Druïden Gorsedd is om samen een dag te creëren waarin we bij

elkaar komen en dieper ingaan op thema’s van de Druïdengraad. We zullen kijken naar
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onze geschiedenis als Druïden binnen Nederland en België en naar onze toekomst.

Wat is het belang van Druïden binnen OBOD, als hoeders van de gemeenschap? Wat

is Druïdisme in de moderne tijd, wat zijn onze rollen? Wat zijn onze behoeften als

Druïden op het gebied van bij elkaar komen in Nederland/België maar ook

internationaal?

De bij ons bekende Nederlandstalige Druïden zijn al door ons benaderd. De

inschrijving is op dit moment al gesloten. Er was veel belangstelling dus we zitten vol.

Je kunt je nog wel aanmelden voor de wachtlijst door een mail te sturen naar

info@druiderij.nl.

 

Nieuwe Barden Ontmoetingsdagen

Zaterdag 21 maart 2026 & zaterdag 18 april 2026 van 12.00 – 20.00 uur in de

omgeving van Maarssen. Aanmelden via Nicole Maessen: n.maessen@planet.nl.

OBOD-dag, zondag 27 september 2026 - Ommuurde Tuin - Renkum

In het najaar, de week nadat de nacht even lang is als de dag, zullen we elkaar

opnieuw treffen op een bijzondere plek tussen de werelden. We vinden elkaar in

groves en rituelen, in bijzondere ontmoetingen en mooie gesprekken. Met oude

bekenden en nieuwe vrienden.

We maken we nu alweer volop plannen voor een mooie dag in de Ommuurde Tuin in

Renkum om stil te staan bij de herfstequinox en een heerlijke dag vol mooie

ontmoetingen en toevalligheden. Ontmoet je mede-OBODies tijdens deze open dag,

die voor en door OBOD-leden wordt georganiseerd, op deze heerlijke plek die rust en

natuur uitstraalt. Een plaats waar verbindingen gelegd kunnen worden en contacten

hernieuwd of gemaakt.

Het thema van de dag is 'Druïde sabbatical'. Een vrij letterlijk thema, want Esther,

eigenaresse van de Ommuurde Tuin, die al jarenlang deze dag heeft gehost en

gefaciliteerd, zal tijdens haar sabbatical aan ons denken vanaf een andere plek, waar

het leven in de vertraagde stand staat. Esther laat de tuin tijdens deze periode met een

gerust hart achter in de capabele handen van Eline.

Misschien is voor ons allemaal het idee van een sabbatical een mooie gedachte. Even

terugtrekken, een korte of lange retraite, éven tijd voor jezelf, terug naar de basis, al is

het maar een sabbatical van een dag of halve minuut. En dan wellicht een 'sabbatical'

op dagelijkse basis, zodat iedere dag dat gevoel geeft.

In de ochtend, na het openingsritueel, ontmoeten we elkaar in de verschillende groves

om de diepte in te gaan. Na een heerlijke en overdadige potluck-lunch (iedereen neemt

iets lekkers mee, bij voorkeur zelfgemaakt) is er 's middags voldoende ruimte voor

elkaar. Om bekenden opnieuw te ontmoeten en bij te praten, en nieuwe vrienden te

leren kennen.

Tevens zal er een kleine markt zijn. Daarna staan we stil bij de herfstequinox en sluiten

we de dag af met het Alban Elfed ritueel om dit te vieren, dat voorbereid wordt door

Seedgroup D’n Ouwe Sikkel.

Zondag 27 september 2026

Tijd: 09.30 – 17.00 uur

De Ommuurde Tuin

Kortenburg 16

6871 NE  Renkum
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De kosten voor de dag zijn € 19,- per persoon. Graag gepast betalen aan de poort.

Kinderen tot 12 jaar gratis. Honden worden niet toegelaten, tenzij een hulphond. Er is

plaats voor max 100 personen.

Opgave graag vóór 16 september via n.maessen@planet.nl onder vermelding van

Aanmelding Ommuurde Tuin 2026. Vermeld svp in je mail de graad waarin je je

bevindt.

Geef het ook even door wanneer je iets zou willen aanbieden op de markt.

 

Netwerken met andere OBOD-leden

Je hebt diverse netwerkmogelijkheden met andere leden: Regionale Seedgroups &

Groves van de officiële OBOD-groepen vind je hier: www.druiderij.nl/obod-leden-

ontmoeten.

Online: OBOD heeft een eigen netwerkplatform, exclusief voor leden wereldwijd:

DruidHearth, waar je ook de Duitstalige groepen en forums voor Gwers vindt, evenals

vele groepen over een breed scala aan druïdische onderwerpen, waar leden van over

de hele wereld ideeën uitwisselen. Je hebt gratis toegang gedurende het eerste jaar

van je Bard-, Ovate- of Druïde-cursus (daarna €5/maand): www.druidry.org/the-druid-

hearth.

Van onder de Wilg,

Carola, coördinatie punt OBOD-LL

(Nederlandstalige OBOD voor de Lage Landen, Nederland en België)

De nieuwsbrief zal rond elk jaarfeest verschijnen. Je kunt de meest recente

nieuwsbrief in de toekomst ook op de website bekijken als je deze niet per e-mail hebt

ontvangen. Je vindt het onder het menu-item "OBOD-LL” of via de link:

www.druiderij.nl/obod-ll.
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